
                                                                      10 maart – 4 april 

 

Mensen, jij en ik: 

We leven voortdurend tussen andere mensen, overal 

Komen we elkaar tegen. Sommige kinderen hebben 

al, zo jong als ze zijn, veel contact met allerlei 

mensen. 

Het thema waar we nu mee aan de slag gaan, gaat 

over mensen. We beginnen heel dicht bij het kind 

zelf. Bij het eigen lichaam. Hoe zie je eruit? Kijk maar 

eens in de spiegel. Weet je waar je knie zit?  

Hoe zien andere kinderen eruit? Vertel maar. 

Hoe doen mensen? Ze bewegen en praten. Dat gaan 

wij ook allemaal doen.  

 

Een liedje dat we zingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Thema: Mensen 

[Titebegrippen: 

• De arm 

• De billen 

• De hand 

• De mond 

• De neus 

• De tand 

• De voet 

• Het been 

• Het haar 

• Het hoofd 

• Het oog 

• Het oor 

• De duim 

• De jongen 

• Het meisje 

• De rug 

• De kin 

• De lip 

• De buik 

 



Doet u thuis mee? 

 

Als je jouw kind in bad doet, afdroogt of aankleedt, laat het dan alle 

lichaamsdelen noemen die je aanraakt. Doe dit niet te snel zodat jouw kind de 

kans krijgt om na te denken. 

 

Ga eens met jouw kind voor de spiegel staan en aai het spiegelbeeld van jouw 

kind, dat ziet er raar uit! strijk bijvoorbeeld over de haren, geef een kus op de 

wang, een klopje op de schouders. Vertel erbij wat je doet. Daarna is jouw kind 

aan de beurt om jouw spiegelbeeld aan te raken. Laat het maar kusjes, klapjes 

en klopjes uitdelen en vraag: wat raak je nu allemaal aan bij mij? 

 

 

                                             
 

 

 

Boekjes die u kunt lezen: 

- Kikker is kikker ( Max Velthuijs) 

- Boer Boris gaat naar oma ( Ted van Lieshout) 

- Een taart voor kleine beer ( Max Velthuijs) 


